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Ik weet niet of jullie dat ook hebben, maar sinds ik bij het Stadhuiskoor zing, valt het me 
regelmatig op dat er veel gebruikgemaakt wordt van koren in reclames op tv. Zonder al te 
veel moeite schiet mij de reclame te binnen van de mevrouw die bij een audicien komt 
omdat ze bij het koor de hoge c niet meer hoort (of een andere noot). In de maand 
december werden we bedolven onder de reclame voor een loterij waarbij een jongeman, 
misschien zelfs wel een tenor, verzocht wordt om iets minder hard te zingen, omdat de rest 
van het koor dan ondersneeuwt, maar gelukkig mag hij zich helemaal te buiten gaan als hij 
op de tribune langs het voetbalveld staat. Ik zal eens kijken of ik op de tribune bij Feyenoord 
nog wat talent kan ontdekken. Zangers genoeg, maar of ze allemaal door de screening van 
het Stadhuiskoor komen, vraag ik mij af. Op sommige momenten (zo vlak voor de kerst) 
vraag ik mezelf weleens af hoe ík überhaupt door de screening ben gekomen. 
De laatste weken, zelfs ver na kerst, worden we bedolven onder een reclame waarbij 
iedereen de woorden "I wish" zingt, op 't laatst zelfs door een gigantisch operakoor. De 
boodschap is dat we moeten stoppen met wensen maar dat we gewoon moeten gaan 
beleggen. Het enige wat ik beleg is mijn boterham, maar dat zal wel niet de bedoeling zijn. 
      Door al deze reclames werd ik wel op het idee gebracht om ons zelf in de markt te 
zetten. Wij zouden best wat inkomsten kunnen genereren door ons aan te bieden als 
reclamekoor. Uiteraard doen we dit niet voor iedere partij die zich komt melden. De 
uitnodigende partij moet wel bij onze naam en ons repertoire passen. 
Er is natuurlijk een aantal voor de hand liggende bedrijven die van onze diensten gebruik 
zouden kunnen maken, als we kijken naar de titels binnen ons repertoire:  
A quiet place - Sauna of natuurhuisjes 
At the river -    Rondvaartbedrijf 
Ein Jüngling liebt ein Mädchen  - Dating Site 
I like the flowers en The evening Primrose  -  Bloemenwinkels 
The road home  - ANWB-Wegenwacht 
 
Meer logisch voor het Stadhuiskoor zou natuurlijk de gemeente Rotterdam zijn, hoewel er 
meer plaatsen met een Stadhuis zijn, dus mogelijkheden te over. Mogelijke liederen zouden 
zijn The Mayor and the Crook en The Mayor of Candor*. Beide wel toepasselijk voor de 
huidige burgemeester van Rotterdam en ook wel voor de vorige. Ook vond ik nog Serenata 
No 13 en Sol Mayor "Eine kleine nachtmusik" II. Romanza, maar ik denk dat Mayor hier een 
andere betekenis heeft. 
Uiteraard zouden we onszelf ook te gelde kunnen maken voor de 
gemeenteraadsverkiezingen op 18 maart a.s. Misschien zoekt de nieuwe fusiepartij 
GroenLinks PVDA nog een leuk nieuw lijflied. Toevallig zijn wij heel goed in het zingen van 
Greensleeves. 
Dan zijn er ook nog zes partijen met slechts één zetel. Voor deze partijen zouden we "One 
hand, one heart" kunnen zingen, maar ik denk dat we dan voorbij gaan aan hun ambities. Ik 
denk dat ze liever willen dat we "Two strong hearts" gaan instuderen. 
Ik weet niet of de VVD zich wil profileren met "Du hast Diamanten und Perlen", maar tegen 
een flinke meerprijs zou dat misschien ook nog tot de mogelijkheden behoren. 
Het liefst zouden we natuurlijk "Dona nobis pacem" zingen in deze tijd, maar er is maar één 
partij die Vrede in de titel heeft en dat is Vrede voor Dieren. Grote kans dat zij niet 



deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen en eigenlijk zouden we dit in het huidige 
tijdsgewricht ook het liefst zingen voor Vrede voor Mensen, maar die partij heb ik nog niet 
kunnen ontdekken. 
Wat we elke partij en eigenlijk alle politici wereldwijd willen meegeven (gratis): 

AVE VERUM 
 

 
*  Sorry dat af en toe de vertaalapp gebruikt moet worden. 
 
 
  


